
     Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 

12 mei 2024 

  

    Voorganger: Ds. Gerda van Vliet 

  Organist: Mevr. Willy Misker 

Wit 

Wit is de kleur van vreugde en nieuw leven 

van sprankelend water, het Licht  

als een stralende dageraad 

 

- SAMEN BOUWEN – 

 

VOORBEREIDING 

 

Orgelspel 

 

Welkom en mededelingen 

 

Intochtslied:  Zingenderwijs 111 O God, nu wij hier samenkomen  

(Mel. Lied 248)  

 

O God, nu wij hier samenkomen / op deze dag, in deze kerk,  

laat nu uw Geest ons binnenstromen. / God, open ons hart en maak 
ons sterk.  

 
Opdat de woorden die wij horen, / opdat de taal die wij verstaan,  

veel dieper gaat dan onze oren / en in ons hart zal binnengaan.  

 
Laat hier en nu en straks en morgen / uw Geest ons leiden tot de daad,  

zodat uw woord ervoor zal zorgen / dat U uw wereld nooit verlaat.  
 

Want door uw woord en Geest en zegen / zijn wij gemeente in uw 

Naam,  
wijs dus aan ons de goede wegen / door woord en Geest in Jezus' 

naam. 
 

Stilte 

 

Bemoediging en Groet 

 

Aanvangswoorden 



 

Gebed om ontferming: Lied 1005:1 

 

            Allen: Zoekend naar licht hier in het duister,   

  zoeken wij U, waarheid en kracht. 

  Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 

  schijn in de donkere nacht. 
  Christus, ons licht, 

  schijn door ons heen, schijn door het duister. 

  Christus, ons licht, 

  schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 
      Vrouwen: Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen 

zoekend naar hoop, troost in uw woord. 

Spreek door ons heen tot de verdrukten, 

zo wordt uw stem gehoord. 

Refrein allen:  Christus, ons licht, 
  schijn door ons heen, schijn door het duister. 

  Christus, ons licht, 

  schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

      Mannen: Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 
  zoekend naar warmte zijn velen koud. 

  Maak ons een huis van levende stenen, 
  schuilplaats door U gebouwd. 

Refrein allen: Christus, ons licht, 
  schijn door ons heen, schijn door het duister. 

  Christus, ons licht, 

  schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 

            Allen: Met zoveel gaven aan ons gegeven, 
  voor zoveel leed, zoveel gemis. 

  Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 

  totdat uw rijk hier is. 
  Christus, ons licht, 

  schijn door ons heen, schijn door het duister. 
  Christus, ons licht, 

 schijn ook vandaag, hier in uw huis 

 

Leefregel: Jakobus 1:22; 2:14-17, 26 

 

 



Lied: Van Harte 20, 1 en 2 Gezegend is de mens (Mel. Lied 969) 

 

Gezegend is de mens, die leeft / op adem van de Geest 

die in zijn woord en daad verweeft / want men in dromen leest. 

 

Gezegend is de daad, die heelt / wat wond is, of wat breekt 

Die in barmhartigheid verbeeldt / wat vanuit harten spreekt 
 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed voor de opening van het Woord 

 

Schriftlezing: Matt. 7:24-27 

 

Filmpje: Bouw je huis niet op zand. Doe wat Jezus zegt 

 

Overdenking  

 - Lied/filmpje: Samen (Elly & Rikkert) 

 - In gesprek 

 

Lied: 422:1, 2 en 3 Laat de woorden die we hoorden   

 
Laat de woorden 

die we hoorden 
klinken in het hart. 

Laat ze vruchten dragen 
alle, alle dagen 

door uw stille kracht. 

 
Laat ons weten, 

nooit vergeten 
hoe U tot ons spreekt: 

sterker dan de machten 

zijn de zwakke krachten, 
vuur dat U ontsteekt. 

 
Laat ons hopen, 

biddend hopen, 

dat de liefde wint. 
Wil geloof ons geven 

dat door zo te leven 
hier Gods rijk begint. 



GEBEDEN EN GAVEN 

 

Collecte: 1e. Diaconie 2e. Pastoraat en Eredienst 

 

Geloofsbelijdenis 

 

God, wij geloven dat U het begin bent in alles en van alles 

Dat U onze Vader bent, die zin geeft aan ons leven, 

en ons hebt geschapen voor een eindeloos geluk. 

Wij geloven, dat U Jezus hebt gezonden  

om ons de weg te wijzen naar een betere wereld, 

dat Hij, zijn leven lang, zich geheel en al gegeven heeft 

om die taak zo goed mogelijk te vervullen. 

Wij geloven, dat U ook ons de heilige Geest hebt gezonden. 

Door Zijn kracht vormen wij de gemeenschap van Uw Kerk, 

om daarin Jezus' idealen waar te maken in deze tijd. 

Daarom willen wij Hem volgen op Zijn weg,  

naar een betere wereld. 

Dan zult U ook ons opnemen in Uw koninkrijk, 

dat verder reikt dan alle tijden.  

Amen 

 

Gebeden -  Stilte - Onze Vader 

 

Collecte: 1e. Diaconie  

  2e. Pastoraat en Eredienst 

 

Slotlied: 905:1 en 4 Wie zich door God alleen laat leiden 

 
Wie zich door God alleen laat leiden, 

enkel van Hem zijn heil verwacht, 
weet Hem nabij, ook in de tijden 

die dreigend zwart zijn als de nacht. 

Want wie op God alleen vertrouwt, 
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd. 

 
Zing maar en bid, en ga Gods wegen, 

doe wat uw hand vindt om te doen. 

Weet dat de hemel zelf u zegent, 
u brengt naar weiden fris en groen. 

Wie zich op God alleen verlaat, 
weet dat Hij altijd met ons gaat. 



WEGZENDING EN ZEGEN 

 

Zegen 

 

Amen – Lied 415:3 

 

Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer, 

amen, God, uw naam ter eer! 

 

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen 
 

Orgelspel 

 

 

 

 

 

 

 

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Omzien naar elkaar 

 

- Dhr. J. Letteboer, Trumanstraat, verblijft, na een ziekenhuisopname, in 

Weidesteyn om te revalideren,  

Dr. G.H. Amshoffweg 4, 7909 AA Hoogeveen. 

- Mw. P. Schuttrups, Jagerslaan,  

is opgenomen in het Scheperziekenhuis. 

- Mw. A. Wemmenhove-Munneke, Tussenpad, heeft een operatie 

ondergaan in het ziekenhuis en mocht na een paar dagen weer naar 

huis. 

 

In tegenstelling tot de natuur om ons heen, waar alles open gaat en tot 

bloei komt, kan ons leven dicht gaan en kleiner worden. Zorgen, ziek 

zijn en eenzaamheid kleuren dan onze dagen en kunnen ons verdrietig 

maken. In het omzien naar elkaar bidden we God om nieuwe moed, 

troost en nabijheid. Misschien helpen woorden van Alfred Bronswijk 

om zelf te bidden (uit: Van Harte): 

 

Schenk mij de vreugde, God, in de liefde van mensen 

in bemoedigende woorden, in aandacht en in een groet, 

in de rust en wijsheid van het ouder worden, 

in het vertrouwen van de mensen om mij heen, 

in de wetenschap dat U steeds aanwezig bent 

in geloof, hoop en liefde en in duizend gewone dingen. 

 

Open inloop 

Dinsdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur bent u weer welkom in de 

consistorie achter de kerkzaal. De groene zijdeur is open. Fijn als u 

even bij mij binnenloopt. De koffie en thee staan voor u klaar! 

 

Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: fam. Meijerink 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

Dhr. H. Lensink, Schakelpad. 

Dhr. P. Bos, Vaart n.z.  

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0x47c81a9dbc1a73a5:0x9f33b7ae10c90345?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111


Zondag 19 mei  

Voorganger:  Ds. G.W. van Vliet 

M.m.v. Cantorij o.l.v. Willy Misker 

Organist: Mevr. Joke Bartelds 

Collecten: 1. Diaconie: Pinksterzending 

  2. Pastoraat en Eredienst 

Uitgang: Onderhoud gebouwen 

 

Kopij voor de Nieuwsbrief inleveren bij: scriba@pknnav.nl 

  

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website) 
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ROON STAAL DOET NIEUW AMSTERDAM AAN TIJDENS 

LENTE TOUR 

 

Zanger en pianist Roon Staal komt in zijn nieuwe Lente Tour naar 

Nieuw Amsterdam. Het concert vindt plaats op zaterdag 18 mei in de 

Zuiderkerk.  

De aanvangstijd is 20.00 uur.  

 

Magische, rustgevende sfeer 

Met zijn warme tenor-stem en melodieuze pianospel speelt Roon 

bekende cover songs op authentieke wijze en eigen werken, zowel in 

het Engels als Nederlands.  

 

Musical en buitenland 

Als kind stond Staal al op de theater planken en in TV studio's met 

artiesten als John Kraaijkamp sr., Ruth Jacott, Ron Brandsteder en 

Ernst Daniël Smit. In de hit-musical Les Miserables speelde Staal de 

kinderrol Gavroche in het Carré Theater en als jonge twintiger nam hij 

de titelrol in de rock-opera 'Tommy' op zich met lovende kritieken ten 

gevolg. In de musical Rembrandt speelde hij even later naast Henk 

Poort als zoon Titus van Rijn en met Chantal Janzen en Freek Bartels 

gaf hij in 2010 gestalte aan het verhaal van de Hollandse musical 

Petticoat waarmee hij de grotere theaters aandeed. Met name daarna 

trad Roon veel op in het verre Oosten van Rusland en Japan met zijn 

solo werk terwijl hij in Nederland nu zo'n 4 touren per jaar volbrengt. 

 

Alle informatie over dit concert kunt u vinden op de 

website www.roonstaal.com 

Reserveringen kunnen daar worden gemaakt of via 06-15403125.  

Tickets kosten € 22,50. Kinderen en jongeren t/m 17 jaar hebben toegang 

voor € 12,50. 

 

Ook kunt u kaarten reserveren bij Ginus Oostingh, Tussenpad 22, 

Nieuw Amsterdam. 

Tel. 06 53570349  E-mail: g.m.oostingh@gmail.com  
 

 

http://www.roonstaal.com/
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